
10/8/2025

SỐ:41

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH QUẢNG TRỊ 
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

NĂM THỨ NHẤT

Email: baoquangtri@gmail.com
 www.baoquangtri.vn

 Chủ nhật

TRANG 4 TRANG 7

Đưa 
“miền nắng gió”

ra thủ đô

Từ phải sang trái, anh Lê Cảnh Oánh, Trương Đình Dung, Trương Đình Thọ, Nguyễn Văn Hùng và Phạm Văn Cường Từ phải sang trái, anh Lê Cảnh Oánh, Trương Đình Dung, Trương Đình Thọ, Nguyễn Văn Hùng và Phạm Văn Cường 
chụp ảnh lưu niệm tại một góc nhỏ trong không gian chương trình trưng bày mỹ thuật - chụp ảnh lưu niệm tại một góc nhỏ trong không gian chương trình trưng bày mỹ thuật - Ảnh:Ảnh: NVCC NVCC

Mùa sim chín 
trên vùng cao

Cảm xúcCảm xúc
“Chiều Nhật Lệ”“Chiều Nhật Lệ”

5 thầy trò, anh em - mỗi người một 5 thầy trò, anh em - mỗi người một 
cá tính nhưng gặp nhau ở niềm đam mê cá tính nhưng gặp nhau ở niềm đam mê 
mỹ thuật và tình yêu sâu sắc dành cho mỹ thuật và tình yêu sâu sắc dành cho 
quê hương. Phối hợp với phòng Trưng quê hương. Phối hợp với phòng Trưng 
bày nghệ thuật AnVy Art (Hà Nội), họ đã bày nghệ thuật AnVy Art (Hà Nội), họ đã 
cùng nhau làm nên chương trình “Miền cùng nhau làm nên chương trình “Miền 
nắng gió 1”, mang lại nhiều xúc cảm cho nắng gió 1”, mang lại nhiều xúc cảm cho 
người thưởng lãm.người thưởng lãm.
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Khởi nguồn từ tình yêu
Một buổi chiều tháng 7, nhiều nhà 

sưu tập, nghệ sĩ và công chúng yêu 
nghệ thuật đã tề tựu tại phòng Trưng 
bày nghệ thuật 
AnVy Art để tham 
dự chương trình 
trưng bày mỹ thuật 
“Miền nắng gió 1”. 
Đến đây, ai cũng 
cảm giác như đang 
bước vào không 
gian của một 
Quảng Trị vừa quen, 
vừa lạ. Vẫn là miền 
gió Lào, cát trắng 
trong tâm tưởng 
bao người nhưng 
nơi này mang hình 
ảnh, màu sắc mới, 
chân thực, rất ấn 
tượng. Những tác 
phẩm mỹ thuật đa 
dạng về hình thức, 
nội dung, được thể 
hiện bằng nhiều chất liệu như níu giữ 
ánh mắt, đôi chân mỗi người.

Chuyện trò về chương trình trưng 
bày mỹ thuật “Miền nắng gió 1”, họa sĩ 
Trương Đình Dung, giảng viên Trường 
cao đẳng Sư phạm Quảng Trị cho biết, 
anh và các thành viên khác rất xúc 
động khi nhận được sự quan tâm của 
mọi người. Từng tham gia nhiều triển 
lãm, chương trình trưng bày mỹ thuật 

lớn nhỏ nhưng sự kiện lần này vẫn có ý 
nghĩa đặc biệt với anh. Bởi, chương trình 
hình thành từ sự gắn kết tình anh em, 
nghĩa thầy trò. Đồng hành với anh Dung 

trong chương trình 
này là em trai Trương 
Đình Thọ, hiện là họa 
sĩ, nhà điêu khắc ở 
phường Đông Hà. 
3 họa sĩ, nhà điêu 
khắc còn lại đều là 
học trò nhưng được 
anh Dung xem như 
ruột thịt, gồm các 
họa sĩ: Lê Cảnh Oánh, 
Phạm Văn Cường và 
họa sĩ, nhà điêu khắc 
Nguyễn Văn Hùng. 

Theo dòng cảm 
xúc, anh Dung cho 
biết, cách đây 1 năm, 
thông qua hội họa, 
anh vô tình quen 
những người bạn 
tại phòng Trưng 

bày nghệ thuật AnVy Art. Sau khi xem 
tác phẩm của một số họa sĩ, nhà điêu 
khắc Quảng Trị, phía AnVy Art đề xuất 
mở một buổi trưng bày tại thủ đô. Ban 
đầu, nghe lời ngỏ, anh Dung còn phân 
vân vì biết việc tổ chức chương trình 
trưng bày nghệ thuật mất khá nhiều 
thời gian, công sức. Tuy nhiên, biết đây 
lại là cơ hội tốt để giới thiệu mảnh đất, 
con người Quảng Trị với bè bạn muôn 

phương, anh liền bàn bạc với em trai và 
học trò, rồi nhận lời. Từ đó, 5 họa sĩ, nhà 
điêu khắc bước vào quá trình lao động, 
sáng tạo nghiêm túc để mang đến cuộc 
trưng bày những tác phẩm ấn tượng. 
Ở đó có âm vang của đại ngàn Trường 
Sơn, sự ngọt ngào của những làn điệu 
dân ca và cả những giọt mồ hôi của đá... 
Qua thảo luận, các anh thống nhất đưa 
25 tác phẩm ra Hà Nội trưng bày. 

Đáp đền ân tình quê mẹ
Ngoài những tác phẩm mỹ thuật, 

đến với chương trình “Miền nắng 
gió 1”, 5 họa sĩ, nhà điêu khắc còn 
mang theo chính câu chuyện của 
mình. Trong số họ, anh Lê Cảnh 
Oánh, Phạm Văn Cường và Nguyễn 
Văn Hùng đều là giáo viên vùng 
cao, có xuất phát điểm khá tương 
đồng. Sinh ra, lớn lên ở miền quê 
nghèo, các anh đã tự mày mò, mở 
ra con đường sáng cho mình bằng 
đam mê hội họa, điêu khắc. Từng trải 
nhiều thử thách nên khi trở thành 
giáo viên, họ ý thức sâu sắc việc 
ươm mầm, nâng bước cho học sinh 
nghèo, đặc biệt là các em nhỏ người 
Vân Kiều, Pa Kô đến với mỹ thuật. 
Hằng ngày, dù bộn bề với công việc 
nhưng các anh vẫn thu xếp thời gian 
để được sống với đam mê hội họa, 
điêu khắc. Điểm tô những bức tranh, 
đục đẽo từng pho tượng… từ lâu đã 
trở thành niềm vui của họ. Trong lao 
động nghệ thuật, các anh không xa 
lạ với những đêm trắng. “Có hôm, 
hoàn thành những nét vẽ cuối cùng 
xong thì tôi cũng thiếp đi. Khi thức 
dậy, thấy bức tranh như ý, lòng tôi 
rộn ràng khúc nhạc. Hạnh phúc lớn 
hơn là tranh của tôi nhận được lời 
ngợi khen của nhiều người, có cơ hội 
đi trưng bày, đoạt giải thưởng”, anh 
Oánh kể.

Khác với ba thầy giáo vùng cao, 
anh Trương Đình Dung và em trai 
là Trương Đình Thọ may mắn thừa 
hưởng gen nghệ thuật từ ba mẹ. 
Ba anh là cán bộ quản lý ngành văn 
hóa, còn mẹ là diễn viên. Khi thấy 
hai con có thiên hướng mỹ thuật, 
ông bà rất ủng hộ. Để không phụ 
lòng ba mẹ, cả hai anh em đều nỗ 
lực học tập, lao động nghệ thuật và 
đều từng sang Trung Quốc học thạc 
sĩ chuyên ngành này. Dù có nhiều 
cơ hội việc làm ở các thành phố lớn 
nhưng cả hai đều quyết định trở về 
quê hương.

Không chỉ ở mối quan hệ thầy trò, 
anh em, sợi dây bền chắc kết nối 5 
con người có chung đam mê mỹ 
thuật chính là tình yêu dành cho 
Quảng Trị. Tình yêu đó đã thôi thúc các 
họa sĩ, nhà điêu khắc này không ngừng 
nỗ lực hoàn thiện bản thân, cống hiến 
nhiều hơn. Đặc biệt, trong họ luôn có 
sự thôi thúc tạo ra những tác phẩm mỹ 
thuật có giá trị về mảnh đất, con người 
Quảng Trị. Nhiều tác phẩm ra đời từ bàn 
tay, khối óc, con tim các anh đã xuất 
hiện trong những triển lãm, chương 
trình lớn, từng đoạt nhiều giải thưởng 
trung ương và địa phương.

Đối với 5 họa sĩ, nhà điêu khắc Quảng 
Trị, chương trình trưng bày mỹ thuật 
“Miền nắng gió 1” có thể ví là một món 
quà nhỏ đáp đền ân tình quê mẹ, nơi 
nuôi dưỡng, cho họ có ngày hôm nay. 
Vì thế, khi nhận được nhiều sự quan 
tâm, ủng hộ, ai cũng hạnh phúc. Họ 
hứa với nhau tiếp tục lao động, sáng 
tạo miệt mài để cho ra đời những tác 
phẩm hội họa, điêu khắc mới, đậm đà 
hơn nữa sắc màu cuộc sống. Từ đây, 
những “Miền nắng gió” tiếp theo sẽ ra 
đời, in sâu trong trái tim mọi người, như 
chỉ dấu của một miền quê.

QUANG HIỆP

Ông Hồ Thanh Thoan, nguyên 
Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ 
thuật tỉnh Quảng Trị cho biết, 
anh Trương Đình Dung, Trương 
Đình Thọ, Lê Cảnh Oánh, Phạm 
Văn Cường và Nguyễn Văn Hùng 
đều là hội viên Hội Văn học Nghệ 
thuật tỉnh. Với sự lao động, sáng 
tạo, nghiêm túc, thời gian qua, 
các anh đã có nhiều tác phẩm mỹ 
thuật ấn tượng, mang đậm hơi 
thở cuộc sống. Không đơn thuần 
là một chương trình trưng bày mỹ 
thuật, “Miền nắng gió 1” là tấm 
lòng, tình cảm của những người 
con dành cho quê hương. Đây là 
chương trình ý nghĩa, góp phần 
đưa hình ảnh Quảng Trị vươn xa. 

Đưa “miền nắng gió” 
ra thủ đô

Các họa sĩ, nhà điêu khắc đưa “Miền nắng gió 1” ra thủ đô  - Ảnh: NVCC

Một góc chương trình trưng bày Một góc chương trình trưng bày 
mỹ thuật “Miền nắng gió 1” mỹ thuật “Miền nắng gió 1” 
 -  - Ảnh:Ảnh: NVCC NVCC
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- Trước hết, xin chúc mừng hai 
bác sĩ đã vượt qua hơn 700 hồ sơ để 
trở thành đại biểu chính thức tham 
gia Diễn đàn. Anh, chị có thể chia sẻ 
cảm xúc của mình khi tham gia sự 
kiện ý nghĩa này?

- Vân Anh: Không chỉ đáp ứng yêu 
cầu về học vị, 201 đại biểu chính 
thức còn phải chứng minh được 
những thành tích nổi bật, có tầm 
ảnh hưởng trong lĩnh vực chuyên 
môn của mình, từ nghiên cứu, giảng 
dạy đến ứng dụng khoa học công 
nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo. 
Họ còn là những trí thức trẻ mang 
trong mình tinh thần dấn thân. Giây 
phút nhận được email thông báo 
trúng tuyển, trong tôi vỡ òa cảm 
xúc tự hào đi cùng với một trọng 
trách lớn lao.

- Minh Hùng: Diễn đàn lần này đề 
cao chất lượng học thuật hơn các 
diễn đàn lần trước, tiêu chí chức danh 
Tiến sĩ hoặc tương đương (chuyên 
khoa cấp 2 đối với y tế) chiếm đến 
90%. Ngoài ra, các trí thức tiêu biểu 
phải có tinh thần cống hiến, tham 
gia nhiều hoạt động cộng đồng. Tôi 
cảm thấy vui, tự hào vì đã vượt qua 
quy trình tuyển chọn khắt khe này.

- Anh, chị mang đến Diễn đàn 
những đóng góp, kiến nghị gì?

- Vân Anh: Tôi mang đến những 
chia sẻ và đề xuất xuất phát từ chính 

thực tiễn công việc. Đó là “Giải pháp 
điều trị viêm loét giác mạc dọa thủng 
bằng phương pháp ghép kết mạc tự 
thân nhiều lớp” - một kỹ thuật tiên 
tiến do chính đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh 
viện Mắt Nam Quảng Trị nghiên cứu 
và triển khai thành công. 

Tôi kiến nghị mở rộng mạng lưới hỗ 
trợ chuyên môn liên tỉnh, với mục tiêu 
người dân ở các vùng sâu, vùng xa 
có thể tiếp cận những kỹ thuật nhãn 
khoa hiện đại ngay tại địa phương và 
đề xuất ý tưởng về việc xây dựng một 
hệ thống dữ liệu bệnh lý mắt toàn 
quốc phục vụ công tác nghiên cứu, 
chẩn đoán và điều trị trên quy mô lớn.

- Minh Hùng: Còn tôi mang đến 
những ý kiến về thách thức của 
ngành y tế trước biến đổi toàn cầu, 
đó là gánh nặng bệnh tật kép (dịch 

bệnh - bệnh chuyển hóa, tim mạch, 
béo phì, lệ thuộc mạng xã hội). Bên 
cạnh đó, tôi cũng đóng góp những 
giải pháp nâng cao chất lượng bệnh 
viện cơ sở.

- Điều gì khiến anh, chị ấn tượng 
nhất khi tham dự Diễn đàn này?

- Vân Anh: Đó chính là tinh thần 
kết nối và không khí phản biện tri 
thức đầy cởi mở; mọi khoảng cách 
về địa lý, chức danh hay môi trường 
làm việc dường như bị xóa nhòa. 
Những trí thức trẻ đang công tác 
tại các trung tâm nghiên cứu hàng 
đầu thế giới như Harvard, Oxford 
hay Tokyo Medical University… 
cùng ngồi lại với các bác sĩ, kỹ sư, 
nhà khoa học của Việt Nam từ khắp 
mọi miền Tổ quốc. Bầu không khí 
học thuật chân chính này đã khẳng 
định một điều: Dù ở bất cứ đâu, làm 
bất cứ công việc gì, những trí thức 
trẻ Việt Nam vẫn luôn mang trong 
mình trách nhiệm và tấm lòng 
hướng về quê hương.

- Minh Hùng: Ấn tượng nhất là người 
trẻ Việt Nam ngày càng giỏi, tham gia 
nhiều lĩnh vực và dù ở đâu, họ vẫn 
mong được kết nối, chia sẻ để đóng 
góp cho quê hương. Tất cả đều mong 
muốn được đặt những “viên gạch nhỏ” 
để xây dựng quê hương, đất nước, 
suy nghĩ về những vấn đề trọng tâm, 
trọng điểm của đất nước, nhất là Nghị 
quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển 
KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 
số quốc gia. Một điều ấn tượng nữa là 
thương hiệu trí thức trẻ Việt Nam đã 
có chỗ đứng trong nền trí thức toàn 
cầu, trong rất nhiều lĩnh vực, trong các 
trường đại học hàng đầu trên thế giới.

- Thu nhận lớn nhất mà anh, chị có 
được sau khi tham dự Diễn đàn này 
là gì?

- Vân Anh: Thứ tôi mang về không 
chỉ là những kiến thức mới mà còn 
là nguồn cảm hứng mạnh mẽ từ các 
sáng kiến đột phá trong y tế, giáo 
dục, công nghệ. Tôi nhận thức sâu 
sắc hơn bao giờ hết về vai trò và sứ 
mệnh của thế hệ trí thức trẻ trong 
việc chung tay kiến tạo tương lai đất 
nước. Tôi đã có cơ hội kết nối với một 
mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam trên 
toàn cầu, mở ra những hướng hợp 
tác nghiên cứu, chuyển giao công 
nghệ trong tương lai.

- Minh Hùng: Với tôi, đó là tinh 
thần sục sôi sức trẻ để cống hiến, 
phụng sự Tổ quốc. Là một trí thức 
trẻ, tôi cần tích cực lao động, nghiên 
cứu khoa học để ứng dụng vào công 
việc và cuộc sống. Đặc biệt là kết 
nối bạn bè cùng chung ý tưởng, 
nhiệt huyết, áp dụng những thành 
tựu KHCN vào thực tiễn công việc.

- Từ Diễn đàn trở về, anh, chị 
có định hướng gì cho công việc 
của mình?

- Vân Anh: Tôi sẽ tiếp tục đi sâu 
nghiên cứu và hoàn thiện các kỹ 
thuật điều trị nhãn khoa tiên tiến, 
ưu tiên các phương pháp ít xâm 
lấn, hiệu quả cao và chi phí hợp lý 
để phù hợp với điều kiện của đa 
số người dân; chủ động thúc đẩy 
ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) 
vào công tác chẩn đoán sớm và 
theo dõi các bệnh lý về mắt; tăng 
cường công tác đào tạo và chuyển 
giao kỹ thuật cho các bệnh viện 
tuyến cơ sở. Đây là con đường bền 
vững nhất để góp phần giảm tỉ lệ 
mù lòa, nâng cao chất lượng cuộc 
sống cho cộng đồng.

- Minh Hùng: Ngay sau khi về 
từ diễn đàn, tôi đẩy mạnh chuyển 
đổi số trong y tế, bệnh viện, chia 
sẻ tài nguyên dữ liệu nghiên cứu 
khoa học nhưng vẫn phải bảo đảm 
an toàn thông tin. Tuyên truyền về 
phòng bệnh, đặc biệt là quy trình 
kiểm soát thông tin dịch bệnh, 
tiêm chủng vaccine; đồng hành 
với các chương trình nghiên cứu 
về biến đổi môi trường với dịch 
bệnh, nghiên cứu về kháng thuốc, 
kháng kháng sinh và mô hình 
chính quyền 2 cấp trong y tế, già 
hóa dân số và giảm mức sinh thay 
thế…

- Cảm ơn anh, chị về cuộc trò 
chuyện này!

HƯƠNG LÊ (thực hiện)

Trí thức trẻ chung tay 
kiến tạo tương lai đất nước

Trong số 201 đại biểu chính thức tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần 
thứ 6, năm 2025 (Diễn đàn) vừa qua, tỉnh Quảng Trị có sự góp mặt của 2 Thạc sĩ, bác sĩ 
CK II: BÙI THỊ VÂN ANH và HOÀNG MINH HÙNG. Nhân dịp này, phóng viên Báo và phát 
thanh, truyền hình Quảng Trị đã có cuộc trò chuyện với hai đại diện trí thức trẻ tỉnh nhà.

Hai gương mặt đại diện trí thức trẻ của tỉnh Quảng Trị tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu 
lần thứ VI, năm 2025 -Ảnh: NVCC

Thạc sĩ, bác sĩ CK II Hoàng Minh Hùng 
(SN 1988), hiện là Phó Trưởng phòng 
phụ trách Phòng Kế hoạch tổng hợp, 
bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh 
viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng 
Hới. Quá trình công tác, anh đã chủ 
trì và tham gia nhiều đề tài, dự án 
nghiên cứu khoa học; không ngừng 
nỗ lực trong chuyên môn và có nhiều 
hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Thạc sĩ, bác sĩ CK II, 
Bùi Thị Vân Anh (SN 
1985), hiện là Giám đốc 
Bệnh viện Mắt Nam Quảng 
Trị, Chủ tịch Hội Thầy 
thuốc trẻ tỉnh Quảng Trị 
(cũ). Năm 2024, chị được 
vinh danh là một trong 10 
gương mặt Thầy thuốc trẻ 
Việt Nam tiêu biểu.
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Phủ xanh đồi trọc bằng cây sim
Năm 2017, xã Cao Quảng, huyện 

Tuyên Hóa cũ, nay là một phần của 
xã Tuyên Hóa, được Dự án phát 
triển nông thôn bền vững vì người 
nghèo tỉnh Quảng Bình (cũ) hỗ trợ 
xây dựng mô hình trồng sim lấy quả 
trên diện tích gần 14ha đất gò đồi, 
thành lập 3 tổ hợp tác trồng sim. Dự 
án còn hỗ trợ cho bà con một phần 
phân bón, chi phí trồng, chăm sóc. 
Nhờ sự hỗ trợ đó, nhiều người dân 
trong xã đã khoanh những vùng đất 
trống, đồi trọc để cho sim mọc tự 
nhiên, chỗ cây thưa thì trồng dặm 
thêm cây sim nhỏ.

Một thời gian sau, những đồi sim 
trong xã đã phát triển xanh tốt, phủ 
xanh đất trống, đồi trọc. Khoảng 2 
năm sau, sim ra hoa, kết trái, mang 
lại niềm vui, hạnh phúc cho người 
dân. Chủ tịch Hội Nông dân xã 
Tuyên Hóa (được sáp nhập từ các 
xã Cao Quảng, Văn Hóa, Châu Hóa, 
Tiến Hóa cũ) Trương Quang Tiến 
kể lại: “Ngày đó, nghe nói trồng 
sim, khoanh đất giữ cây sim bà con 
đều e ngại. Bởi lâu nay, sim mọc 
trên rừng, đến mùa cứ vào hái ăn 
chứ cần chi phải trồng. Nhưng một 
thời gian sau, phong trào nấu rượu, 
ngâm rượu, uống rượu sim phát 
triển mạnh, quả sim bán được giá 
nên ai cũng mừng”.

Thôn Quảng Hòa, xã Tuyên Hóa 
có 50 hộ trồng, chăm sóc cây sim 
với tổng diện tích 5ha. Theo bà con 
trồng sim, đây là loại cây có nhiều 
ưu điểm vượt trội, như: Ít sâu bệnh, 
chịu hạn và gió bão tốt, thích nghi 
với thổ nhưỡng đồi núi ở vùng 
cao. Sau khoảng 2 năm trồng, cây 
sim bắt đầu cho quả. Vào mùa thu 
hoạch, cứ hai ngày là người dân lại 
có thể hái sim một lần.

Bà Nguyễn Thị Minh Sơn, thôn 
Quảng Hòa, chia sẻ: “Gia đình tôi 
trồng, chăm sóc vườn sim được 8 

năm nay. Vào mùa vụ, cứ 2 hôm tôi 
hái một lần, mỗi lần khoảng 2 yến 
sim, giá bán 30.000 đồng/kg. Ngày 
nào thu hoạch, tôi cũng bán được 
hơn 600.000 đồng, cao gấp nhiều 
lần so với trồng keo hay ngô”. Nhà 
bà Sơn có 2 sào đất trồng sim. Mỗi 
vụ sim chín, bà thu hoạch được hơn 
3 tạ quả, thu về 9 triệu đồng.

Bà Đinh Thị Hoa, một trong những 
người tiên phong trồng sim ở thôn 
Quảng Hòa tâm sự: “Cây sim rất dễ 
trồng, ít tốn công chăm sóc nhưng 
hiệu quả kinh tế cao. Từ khi chuyển 
sang trồng sim, kinh tế gia đình đỡ 
vất vả hơn, tôi có thêm tiền để sửa 
nhà, lo cho con cái học hành”. Theo 
người dân thôn Quảng Hòa, sim có 
thể được bán tươi, phơi khô hoặc 
chế biến thành rượu sim. Mỗi mùa 
sim kéo dài khoảng một tháng rưỡi, 
nếu chăm sóc tốt, thời tiết thuận lợi 
thì mỗi hộ dân có thể thu nhập từ 
10-15 triệu đồng/mùa.

Khởi nghiệp từ trồng sim
Nhận thấy tiềm năng kinh tế từ 

cây sim, năm 2020, anh Nguyễn Duy 
Hưng, xã Đồng Lê đã mạnh dạn mua 
3,5ha đất trồng keo tràm của người 
dân thôn Tiền Phong, xã Đồng Lê 
để khởi nghiệp bằng cách trồng 
sim. “Tôi mua giống sim từ tỉnh Phú 
Thọ, giá 3.000 đồng/cây, sau đó phát 
cỏ, bón phân lân rồi mới trồng cây 
giống. Qua một thời gian, tỉ lệ cây 
sim sống đạt trên 90%, cây con phát 
triển rất tốt, không tốn nhiều công 
chăm sóc”, anh Hưng cho hay.

Theo anh Hưng, cây sim có khả 
năng thích nghi cao với điều kiện 
khí hậu khô cằn, địa hình đồi dốc 
ở Đồng Lê. Không cần nhiều nước, 
không sâu bệnh, lại không đòi hỏi 
nhiều phân bón nên việc chăm sóc 
không quá phức tạp, rất phù hợp với 
lao động nông thôn vùng cao. Chỉ 
sau hai năm trồng, vườn sim bắt đầu 

cho ra quả bói. Những chùm quả 
tím mọng đã chứng minh hướng đi 
đúng đắn của người nông dân.

Năm 2025, dù thời tiết bất lợi do 
sương muối khiến quả rụng khá 
nhiều nhưng vườn sim của anh Hưng 
vẫn cho sản lượng khá cao. Hiện, anh 
Hưng đã thu hoạch được 3 tấn sim 
chín, số sim còn lại trên đồi dự kiến sẽ 
thu hoạch đến giữa tháng 8 với sản 
lượng đạt khoảng 4 tấn. Toàn bộ sim 
sau thu hoạch được thương lái đến 
tận nhà mua với giá 35 triệu đồng/
tấn, giúp anh thu nhập trên 200 triệu 
đồng. Tuy nhiên, anh Hưng không 
bán hết số sim thu hoạch mà để lại 
2 tấn để ngâm rượu. Với số sim đó, 
anh ngâm được 6.000 lít rượu, mỗi 
lít rượu sim bán giá 120 nghìn đồng, 
dự kiến thu về 720 triệu đồng. Sau 
khi trừ chi phí, vụ sim này, anh Hưng 
lãi ròng khoảng 400 triệu đồng.

“Mô hình này không chỉ mang đến 
thu nhập khá cho gia đình tôi mà còn 
tạo việc làm cho người dân trong 
vùng và phủ xanh đất trống, đồi 
trọc, giữ màu xanh cho quê hương. 
Thời gian tới, tôi sẽ mở rộng thêm 
diện tích trồng sim, vận động bà con 
trong thôn chuyển đổi một số diện 
tích đất trồng keo sang trồng sim, 
tạo thành vùng chuyên canh, cung 
cấp sản phẩm cho thị trường, nâng 
cao thu nhập cho người dân”, anh 
Hưng chia sẻ.

Có thể thấy, mô hình trồng sim 
lấy quả trên vùng đất gò đồi đang 
là hướng đi phù hợp, mang lại hiệu 
quả kinh tế cao cho người dân vùng 
cao của tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, 
về lâu dài cần có chủ trương, định 
hướng phát triển mô hình một cách 
bền vững, tránh tình trạng phát triển 
ồ ạt. Đặc biệt, chính quyền các địa 
phương cần làm tốt vai trò cầu nối 
giữa người dân với doanh nghiệp, 
tạo thị trường, đầu ra ổn định cho 
các sản phẩm từ sim.

XUÂN VƯƠNG

Mùa sim chín 
trên vùng cao

Những ngày cuối tháng 7, dọc triền đồi các xã phía 
Tây Bắc, tỉnh Quảng Trị, màu tím đặc trưng của những 
vườn sim chín trải rộng một vùng trời. Đây là thời 
điểm người dân vùng cao bắt đầu bước vào vụ thu 
hoạch sim. Năm nay, thời tiết khá thuận lợi, sim chín 
đều, quả căng mọng, chất lượng tốt lại bán được giá 
nên bà con rất phấn khởi.

Người dân thôn Quảng Hòa, xã Tuyên Hóa thu hoạch sim  -Ảnh: X.V

Sim thu hoạch về được bán tươi hoặc ngâm rượu -Sim thu hoạch về được bán tươi hoặc ngâm rượu -Ảnh:Ảnh: X.V X.V

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Tuyên Hóa 
Trần Văn Cần cho biết: “Trong bối cảnh nhiều loại cây trồng truyền 
thống cho hiệu quả thấp, dễ bị tác động bởi biến đổi khí hậu thì cây 
sim đang mở ra một kỳ vọng mới về sinh kế cho người dân vùng cao 
Quảng Trị. Để phát triển mô hình, thời gian tới, các cấp chính quyền 
cần tuyên truyền, khuyến khích, vận động người dân mạnh dạn trồng 
và mở rộng diện tích phù hợp; chuyển đổi những cây trồng trên vùng 
gò đồi kém hiệu quả sang trồng sim, chế biến rượu sim, xây dựng nhãn 
hiệu sản phẩm OCOP rượu sim, sim khô để phát triển thương hiệu, mở 
rộng thị trường tiêu thụ”.
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Phía Tây Nam Quảng Trị được 
cho là mạch nguồn của 
những dòng sông: Ô Lâu, 

Thạch Hãn, Hiếu Giang… tạo nên 
những vùng quê trù phú gắn với 
trầm tích văn hóa và lịch sử qua hàng 
trăm năm trên hành trình mở mang 
bờ cõi của người Việt. Ở đây, những 
cánh rừng đặc dụng có ý nghĩa ngày 
càng quan trọng, vừa là mái nhà 
chung của muôn loài, vừa giúp cân 
bằng môi trường sinh thái, hạn chế 
lũ lụt, cung cấp nguồn nước phục vụ 
sản xuất và sinh hoạt cho người dân.

Những năm gần đây, đồng bào 
Vân Kiều, Pa Kô không còn phụ thuộc 
vào việc khai thác rừng hay phát 
nương làm rẫy như xưa. Thay vào 
đó, nhiều cộng đồng đã từng bước 
khai thác tiềm năng du lịch từ những 
cánh rừng của quê hương, như ở 
thác Tà Puồng (xã Hướng Lập), suối 
A Lao (xã Đakrông) để vừa tạo thêm 
thu nhập, vừa góp phần giữ rừng bền 
vững. Bởi rừng đặc dụng phía Nam 
Quảng Trị có rất nhiều cảnh quan 
đẹp và hệ sinh thái đa dạng, những 
dãy núi điệp trùng khói sương giăng 
mắc, những ngọn thác như từ trên 
trời đổ xuống... luôn có sức cuốn hút 
mãnh liệt đối với những ai yêu thích 
hòa mình cùng thiên nhiên để khám 
phá và thưởng ngoạn cảnh sắc của 
núi non quê nhà.

Đệ nhất thác Ba Vòi
Đường vào thác Ba Vòi bắt đầu 

từ bản Đá Ngồi, tiếng Vân Kiều gọi 
là bản Tà Cu (xã Hướng Hiệp), rồi 
ngược theo dòng suối Giàng Thoan 
chừng 8 cây số. Thác Ba Vòi có 3 
tầng, tính từ thấp lên cao, gọi là thác 
Một, thác Hai và tầng cao nhất chính 
là thác Ba Vòi.

Thác Một cao gần 10m. Có lẽ từ 
nghìn năm trước, dòng nước từ trên 
cao đổ xuống không ngừng nghỉ 
đã tạo thành một hồ nước sâu dưới 
chân thác. Mặt nước trong xanh và 
mát lạnh, xóa tan cái nắng hè như đổ 
lửa. Xung quanh ngọn thác là vách 
đá chênh vênh với những thảm rêu 
như ngả màu thời gian. Thác Hai có 
độ dốc vừa phải, cao cũng chỉ khoảng 
10m. Dưới chân thác có một hồ nước 
nhỏ, dòng nước không lưu lại lâu mà 
vội vã chảy đi.

Tầng thác thứ ba, sở dĩ gọi là “thác 
Ba Vòi”, vì ngọn thác có ba dòng nước 
đổ xuống trắng xóa cả vách núi. Tiếng 
nước ầm ào cùng với gió núi và tiếng 
chim rừng như tạo nên một bản nhạc 
thiên nhiên thật nhiều cung bậc.

Hồ nước dưới chân thác Ba Vòi 
không sâu nhưng lại khá lớn, xung 
quanh là những phiến đá xếp chồng 
lên nhau, thảm thực vật là một số 
loài hoa dại thân mềm bám vào đá, 
hầu như khoe sắc suốt cả bốn mùa.

Nếu du khách muốn lên đỉnh 
của ngọn thác Ba Vòi, ở độ cao gần 
1.000m, không chỉ cần phải có sức 
khỏe tốt, có kỹ năng leo núi, mà còn 
phải có một số phương tiện bảo hộ 
và thiết bị chuyên dụng, vì đường đi 
phải cắt ngang qua vách núi gần như 
dựng đứng… Đứng trên đỉnh thác 
Ba Vòi, du khách sẽ được khám phá 
vẻ đẹp của những cánh rừng huyền 
ảo như cổ tích, có thể ngắm đỉnh Voi 
Mẹp hùng vĩ, thấp thoáng giữa mây 
ngàn gió núi…

Thác Đỗ Quyên và cung đường 
huyền thoại

Nếu như Khu BTTN Bắc Hướng 
Hóa có thác Voi Mẹp thì Khu BTTN 
Đakrông lại nổi tiếng với đỉnh núi 
Ba Lê cao 1.102m và thác Đỗ Quyên 
nằm cạnh cung đường huyền thoại 
được mở từ thời chiến tranh chống 
Mỹ cứu nước. Thực ra, trên bản đồ 
quân sự và bản đồ lâm nghiệp, 
thác Đỗ Quyên chính là thác A Cho, 
nhưng vì vào mùa xuân, nơi này 
thường có nhiều hoa đỗ quyên nên 
những người giữ rừng gọi là thác Đỗ 
Quyên. Tên gọi này vừa để nói lên 
vẻ đẹp của sinh cảnh xung quanh 

ngọn thác, vừa pha chút lãng mạn 
để vơi bớt nhọc nhằn khi phải đi 
bộ băng rừng và vượt suối suốt cả 
ngày đường.

Muốn vào thác Đỗ Quyên, du 
khách sẽ đi qua Trạm Bảo vệ rừng 
La Tó của xã Đakrông, quãng đường 
có chiều dài gần 20 cây số. Đây là 
tuyến đường phục vụ chiến dịch 
giải phóng Quảng Trị Xuân-Hè năm 
1972. Mặt đường chủ yếu được 
lát đá thủ công, có vài đoạn thảm 
nhựa. Qua nhiều năm không được 
tu bổ, cộng với thiên tai khắc nghiệt 
nên mặt đường đã bị hư hỏng ở 
nhiều điểm. Nếu không muốn đi 
bộ, du khách có thể sử dụng xe gắn 
máy để thử thách “tay lái lụa” với 
nhiều đoạn dốc, nhiều đoạn bùn lầy 
trơn trượt khiến bánh xe cứ quay 
tít. Thành ra, việc đi xe máy thực sự 
không nhanh hơn so với đi bộ bao 
nhiêu...

Thác Đỗ Quyên nằm ở độ cao gần 
800m so với mực nước biển, đỉnh 
thác như một bể bơi vô cực, bốn 
phía là những khu rừng nguyên 
sinh với nhiều cây gỗ lớn. Vào mùa 
xuân và mùa hạ, lũ chim rừng cứ líu 
lo không dứt từ sáng tinh mơ cho 
đến lúc hoàng hôn.

Trải nghiệm bốn mùa trong ngày
“Trái tim” của Khu BTTN Bắc 

Hướng Hóa là những đỉnh núi như 
Sa Mù, Pa Thiên và Voi Mẹp có 

độ cao khoảng 1.600m đến hơn 
1.700m so với mực nước biển. Khu 
BTTN Bắc Hướng Hóa vốn chịu ảnh 
hưởng bởi yếu tố khí hậu của cả Tây 
Trường Sơn và Đông Trường Sơn 
nên hầu như mưa gió quanh năm. Vì 
vậy, hành trình chinh phục những 
dãy núi không chỉ để ngắm những 
loài cây cổ thụ mà còn là dịp để trải 
nghiệm thời tiết bốn mùa chỉ trong 
một ngày. Nơi đây, bầu trời đang 
xanh ngắt bất chợt trở nên âm u, 
hết mưa rồi nắng cứ chợt đến rồi đi 
và gió không ngừng thổi như muốn 
vội vã đẩy mây về một phương trời 
xa xôi nào đó.

Lại nói về các loài hoa ở Khu BTTN 
Bắc Hướng Hóa, hoa không chỉ lung 
linh vào những ngày nắng ấm, mà 
đôi lúc những cánh hoa càng trở 
nên kiêu sa vào những ngày mưa 
gió, giá rét. Những bông hoa rừng 
mang vẻ đẹp tự thân như muốn nói 
với con người: Muốn xinh đẹp và 
tỏa hương thì cũng phải vượt lên sự 
khắc nghiệt của tự nhiên.

Những khu rừng đặc dụng khu 
vực phía Nam của Quảng Trị với 
nhiều con suối, ngọn thác, đỉnh 
núi và rừng nguyên sinh cùng các 
loài động thực vật quý hiếm có tên 
trong Sách Đỏ... đang đón đợi du 
khách gần xa cùng tìm hiểu, khám 
phá vẻ đẹp tiềm ẩn giữa đại ngàn 
xa thẳm.

PHAN TÂN LÂM-LÊ TRƯỜNG

Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị: 

Tiềm năng cần đánh thức
Khu vực miền núi phía 
Nam Quảng Trị có những 
cánh rừng tự nhiên thuộc 
sự quản lý của 2 Khu bảo 
tồn thiên nhiên (BTTN) Bắc 
Hướng Hóa và Đakrông. 
Nơi đây sở hữu nhiều cảnh 
quan đẹp và hệ sinh thái 
đa dạng, mang lại tiềm 
năng khai thác du lịch.

Thác Ba Vòi có 3 tầng, tính từ thấp lên cao gọi là thác Một, thác Hai và tầng cao nhất chính là thác Ba Vòi  - Thác Ba Vòi có 3 tầng, tính từ thấp lên cao gọi là thác Một, thác Hai và tầng cao nhất chính là thác Ba Vòi  - Ảnh:Ảnh: TÂN LÂM TÂN LÂM
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Đưa lúa nước về bản
Hơn 10 năm về trước, bản Tân Ly 

nhận sự “bảo trợ” đặc biệt của Đồn 
Biên phòng Làng Ho. Lối sống du 
canh du cư cùng nhiều phong tục lạc 
hậu khiến đời sống dân bản bị bỏ lại 
so với các bản khác trên địa bàn biên 
giới của xã. Nhiều gia đình vẫn còn tục 
“nối dây”, nạn tảo hôn, hôn nhân cận 
huyết xảy ra khá phổ biến. Bà con chủ 
yếu sống từ sự hỗ trợ lương thực của 
Nhà nước.

Nhớ lại những ngày đầu, khi những 
người lính biên phòng đặt vấn đề giúp 
dân bản Tân Ly trồng lúa nước, trung 
tá Nguyễn Trung Hải, Đồn trưởng Đồn 
Biên phòng Làng Ho không khỏi xúc 
động: Đời sống khó khăn của bà con 
khiến cán bộ, chiến sĩ biên phòng 
không khỏi chạnh lòng. Ruộng nước là 
điều quá xa lạ với người dân nơi đây, 
bởi họ chỉ quen với những vụ nương 
rẫy bạc màu, được mùa thì có ít thóc 
lúa, mất mùa thì đói triền miên. Trước 
thực tế đó, đơn vị quyết tâm đưa mô 
hình trồng lúa nước lên bản.

Để có vụ mùa thắng lợi đầu tiên, 
tạo được niềm tin cho người dân, cán 
bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Làng 
Ho không quản ngại khó khăn, cùng 
bà con lội suối, trèo đồi để chọn đất 
khai hoang, phục hóa và dẫn dắt dòng 
nước mát lành từ các khe suối về phục 

vụ tưới tiêu. Trải qua những ngày cặm 
cụi nghiên cứu phương pháp canh 
tác lúa nước trong điều kiện đất đai, 
thổ nhưỡng hoàn toàn khác với vùng 
đồng bằng, bộ đội Biên phòng Làng 
Ho đã thành công với “công nghệ” 
trồng lúa nước trên các triền núi cao.

Rồi ngày gieo mạ đã đến. Bản Tân 
Ly rộn ràng như vào hội. Các già làng 
mặc khố, đánh cồng chiêng, học 
sinh cầm cờ đỏ sao vàng chạy khắp 
bản. Bà con háo hức chạm vào từng 
khóm mạ xanh mướt vun lên từ thửa 
ruộng bên dòng suối, lòng không 
khỏi bâng khuâng, hồi hộp, chờ đợi. 
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Làng 
Ho không những chỉ dạy, mà còn 
trực tiếp xuống ruộng, cầm tay từng 
người, hướng dẫn tỉ mỉ cách cấy lúa, 
cách giữ nước, cách bón phân, chăm 
sóc cây lúa vào từng thời điểm trong 
năm sao cho hợp lý nhất.

Từ những chồi non ban đầu, những 
trảng ruộng lúa nước đầu tiên bắt 
đầu ra đòng rồi đơm bông, trĩu hạt. 
Chùm lúa vàng nặng tình người lính 
cúi xuống từng bước chân người gieo 
trồng. Trong mỗi thửa ruộng có nước 
khe, bóng núi, có âm thanh tiếng cồng 
chiêng và có cả bàn tay chai sần cùng 
giọt nước mắt hạnh phúc của người 
lính. Cả bản vỡ òa trong hạnh phúc. 
Sau khi thu hoạch vụ lúa đầu tiên, bà 
con bản Tân Ly đốt lửa quây quần 
trước sân nhà văn hóa bản. Già làng 
Hồ Bảy, người từng tham gia cùng 
bộ đội bắn rơi máy bay Mỹ cầm tay 
chiến sĩ Đồn Biên phòng Làng Ho 
nghẹn ngào: “Cảm ơn bộ đội Cụ Hồ, 
cảm ơn núi rừng. Bản Tân Ly đã có 
lúa nước để ăn. Bây giờ trở đi, bà con 
một lòng theo bộ đội để không lo cái 
đói, cái rét”.

Mùa vàng tiếp nối...
Từ một bản nghèo và lạc hậu , bản 

Tân Ly ngày nay đã hoàn toàn đổi 
thay. Đội văn nghệ truyền thống được 
xây dựng để khôi phục lại những làn 
điệu dân ca của người Bru - Vân Kiều. 
Các nghệ nhân sáng tác, ca ngợi về 
những cánh đồng lúa nước trải dài, 

mùa tiếp mùa vàng, mang lại sự no 
ấm cho người dân. Mặt khác, họ đã 
biết tích trữ lương thực, thóc gạo, 
đầu tư cho con cái học hành đầy đủ. 
Nhiều con em trong bản còn đạt danh 
hiệu học sinh giỏi và năng khiếu cấp 
huyện, cấp tỉnh. 

Không dừng lại ở việc trồng lúa, 
các chiến sĩ Đồn Biên phòng Làng Ho 
còn giúp bà con phát triển thêm các 
mô hình chăn nuôi bò, lợn, gà, trồng 
rau màu và cây ăn quả. Họ hướng dẫn 
bà con cách giữ rừng, bảo vệ nguồn 
nước, giữ gìn môi trường sinh thái để 
canh tác bền vững. Những thay đổi 
ấy không chỉ giúp người dân ổn định 
cuộc sống mà còn mở ra một tương 
lai tươi sáng cho bản Tân Ly.

Đến bản làng Tân Ly hôm nay,  
không khó để bắt gặp hình ảnh các 
sơn nữ người Bru-Vân Kiều mỗi ngày 
đều xuống đồng chăm lúa, sục bùn. 
Những người lính biên phòng vẫn 
luôn ở bên bà con để tiếp sức một 
cách bền bỉ, liên tục trong việc thâm 
canh lúa nước. Những cánh đồng 
lúa trĩu bông, như chứng minh cho 
tình quân dân keo sơn giữa nơi biên 
cương xa xôi này.

Cũng như bao thế hệ cán bộ, chiến 
sĩ Đồn Biên phòng Làng Ho, trung tá 
Nguyễn Trung Hải nhớ mãi những 
ngày đầu tiên cùng bà con khai 
hoang. Và người dân bản Tân Ly cũng 
sẽ không bao giờ quên những người 
lính biên phòng đã mang đến cho 
họ một cuộc sống mới gắn với ruộng 
lúa nước. “Sau một ngày làm việc, tôi 
cùng anh em sĩ quan Đồn Biên phòng 
Làng Ho ra thăm ruộng lúa của người 
dân. Năm nay, thời tiết thuận lợi. 
Nước suối đầy ắp, tưới tắm cho ruộng 
lúa trổ bông sớm. Mà thật lạ, gạo từ 
những thửa ruộng này hình như ngon 
hơn thì phải. Ngon hơn bởi bà con 
không bao giờ dùng hóa chất, thuốc 
trừ sâu. Còn tình cảm của bà con đối 
với bộ đội Đồn Biên phòng Làng Ho 
thì luôn một dạ thủy chung, son sắt”, 
trung tá Nguyễn Trung Hải chia sẻ. 

NGÔ MẬU TÌNH

Dệt những mùa vàng nơi biên giới

Giúp dân thu hoạch lúa -Ảnh: N.M.T

-Minh họa: -Minh họa: LÊ DUYLÊ DUY

 l NGUYỄN VĂN TRÌNH

Thu sang
H 

eo may lành lạnh thu về
sương giăng bàng bạc chiều quê rầu rầu
nắng vàng vội tắt từ lâu
thoảng mùi hoa dại bên cầu lan sang

Đường thôn rơm rạ trải vàng
mà nghe hương đất đồng làng xốn xang
hắt hiu ngọn gió thu sang
thả hồn theo gió mênh mang cuối ngày

 Giọt sầu thêm nặng bàn tay
lá xanh thôi đã cây thay lá vàng
chân đi dạo bước đường làng
từ trong sâu thẳm rộn ràng thu phai
 
Chiều thu ước vọng trúc mai
heo may ngọn gió cho ai lạnh lùng
trăng thu mờ tỏ một vùng
xa xôi mộng ước tương phùng còn đâu…

Chiều trên bản Tân Ly, xã Lâm 
Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh 
Quảng Bình (cũ), nay là xã Kim 
Ngân, tỉnh Quảng Trị dập dìu 
điệu nhạc, câu hát ru của các 
bà mẹ người Bru-Vân Kiều, 
như níu mây về với núi. Nhìn 
bản làng rộn ràng tiếng cồng 
chiêng, những nương lúa trĩu 
hạt, e ấp sau triền núi trập 
trùng xanh màu ước vọng, 
ít ai ngờ rằng, hơn 10 năm 
trước, bản Tân Ly là địa bàn 
biên giới còn rất khó khăn, lạc 
hậu, người dân sống chủ yếu 
bằng việc khai thác gỗ, săn 
bắt tự nhiên. Trước thực tế 
đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên 
phòng Làng Ho đã ươm mầm, 
gieo hạt yêu thương cho bà 
con dân bản. Họ như những 
con ong lặng lẽ chắt mật để 
dệt mùa vàng nơi biên giới.
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Trong sáng tác thơ, nhạc về Đồng 
Hới, có rất nhiều tác phẩm hay, lấy 
nguồn cảm hứng từ sông, biển Nhật 
Lệ. Có thể kể đến những tác phẩm 
tiêu biểu như: “Nhật Lệ trăng huyền 
thoại”, thơ Lý Hoài Xuân, nhạc 
Hoàng Sông Hương; “Tình sông Nhật 
Lệ”, thơ Đặng Thị Kim Liên, nhạc 
Dương Viết Chiến… và gần đây nhất 
là tác phẩm “Chiều Nhật Lệ”, thơ 
Phan Đình Tiến, nhạc Lê Đức Trí.

Tác giả Phan Đình Tiến, 
nguyên Chủ tịch Hội Văn học 
Nghệ thuật tỉnh Quảng Bình 

(cũ), hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, 
là gương mặt quen thuộc trong đời 
sống văn học nghệ thuật cả nước. 
Công chúng biết đến anh là một nhà 
điêu khắc tài hoa, tác giả của nhiều 
công trình nghệ thuật nổi tiếng như: 
Mẹ Suốt, Biển cả, Trái tim của biển, 
Sóng… được đặt tại các công viên 
lớn ở các tỉnh, thành phố trong cả 
nước.  Không chỉ “thổi hồn” vào đá, 
kim loại để tạo nên những hình khối 
giàu giá trị nghệ thuật và nhân văn, 
Phan Đình Tiến còn có tài làm thơ 
với nhiều tác phẩm thơ lãng mạn, 
trữ tình, giàu hình ảnh, thể hiện thế 
giới nội tâm sâu sắc. Anh làm thơ khá 
sớm, từ cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 
90 nhưng ít khi công bố mà xem đó 
là thế giới của riêng mình. Phần lớn 
thời gian, anh dành cho công việc 
điêu khắc.

Bài thơ “Chiều Nhật Lệ” được Phan 
Đình Tiến sáng tác từ năm 1990, khi 
còn là sinh viên Trường đại học Nghệ 
thuật Huế. Theo chia sẻ của tác giả, tác 
phẩm ra đời trong một chuyến đi thực 
tế, được nhạc sĩ Vĩnh Phúc phổ nhạc và 
công bố trong buổi giới thiệu ban nhạc 
của mình. Ca khúc này còn được nhạc sĩ 
Dương Nguyệt Ánh (hội viên Hội Nhạc 
sĩ Việt Nam) chọn để hát trong những 
buổi gặp gỡ, giao lưu âm nhạc và để lại 
nhiều ấn tượng trong lòng người nghe.

Khi bài thơ được đăng trên Tạp chí 
Nhật Lệ, nhạc sĩ Trần Khởi đã cảm nhận 
được chiều sâu cảm xúc trong từng câu 
chữ và quyết định phổ nhạc cho tác 
phẩm. Từ những rung cảm tương tự, 
nhạc sĩ Lê Đức Trí (công tác tại Bộ Chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) cũng chủ 
động liên hệ với tác giả để xin phổ nhạc 
sau khi đọc bài thơ.

Với nhịp thơ lúc dàn trải, lúc lắng 
lại, tựa như nhịp chảy của dòng sông,  

“Chiều Nhật Lệ” là tiếng lòng sâu lắng 
của một người từng trải qua những 
cung bậc cảm xúc của tình yêu để rồi 
đọng lại là nỗi nhớ day dứt nhưng 
dịu dàng, âm thầm mà da diết.

Mở đầu bài thơ, tác giả bày tỏ: “Ấy 
là lúc quẫn cùng cơn khát/Ta đi tìm ly 
nước trong mơ” và trong trạng thái 
mơ đó, “ta” bất ngờ chạm phải “một 
chiều Nhật Lệ”, chạm vào miền ký 
ức khiến “ta hóa ngẩn ngơ”. Từ đây, 
chiều Nhật Lệ trở thành không gian 
trữ tình, nơi cảm xúc ùa về để những 
vần thơ kế tiếp được viết ra bằng tất 
cả sự chân thành và rung cảm của 
trái tim.

Những câu thơ: “Nhật Lệ ơi/Một 
chiều xưa/Xôn xao nắng trắng bờ” 
không chỉ gợi lên một vẻ đẹp trong 
trẻo, tinh khôi của thiên nhiên, mà 
còn đánh thức những điều đã cũ. Đó 
là sự xuất hiện của “vai gầy khuất cuối 
phố” rồi hình ảnh “ly nước nghiêng 
đổ” biểu hiện của một niềm tin tan 
vỡ, một giấc mộng không thành mà 
chỉ còn trong nuối tiếc. Từ thực tại, 
tác giả nhớ về “Một chiều mưa/Ngân 
nga câu hát/Ru em đi lấy chồng” để lại 
“trời chiều bảng lảng tiếng chim ri”.

Bài thơ được chia làm nhiều phân 

đoạn, tương ứng với từng “chiều” 
khác nhau, bắt đầu là chiều có “nắng 
trắng bờ”, rồi chiều mưa, chiều thơ… 
như những lát cắt của thời gian, 
không gian trữ tình chở theo những 
hoài niệm. Câu “Nhật Lệ ơi” được sử 
dụng nhiều lần như thể tác giả như 
đang trò chuyện với dòng sông, một 
nhân vật sống động, chứng nhân 
của ký ức. Và sau tất cả từng chiều 
đã qua, người thơ chỉ mong một 

điều giản dị rằng: “Xin cho tôi được 
quên/ Xin cho em bình yên” dù sự ra 
đi của “em” mang theo một phần ký 
ức không thể xóa nhòa. Ngoài ra, sự 
lặp lại những từ “say đắm”, “ngẩn 
ngơ”, “mênh mang”, “bịn rịn” ở khổ 
thơ cuối bài không chỉ tạo nên âm 
điệu giàu chất trữ tình mà còn kết 
nối thực tại và quá khứ dẫu muốn 
“quên” nhưng không thể bởi “nỗi 
nhớ được dò sâu trong óc/Một chút 
tình xa lắc đong đưa”.

Nhạc sĩ Lê Đức Trí chia sẻ: Khi đọc 
bài thơ “Chiều Nhật Lệ” của Phan Đình 
Tiến, tôi bị cuốn hút từ những câu thơ 
trữ tình, giàu tính nhạc. Chính sự đồng 
điệu trong cảm xúc đã trở thành chất 
xúc tác để tôi phổ thơ thành nhạc. 
Không chỉ “Chiều Nhật Lệ”, tôi còn có 
cơ duyên phổ nhạc cho bài thơ “Lời 
Cát” của anh, cũng được công chúng 
yêu nhạc đón nhận. Điều đó, càng 
khiến tôi tin rằng, thơ Phan Đình Tiến 
không chỉ chạm đến trái tim người 
đọc, mà còn mở ra những không gian 
cảm xúc cho âm nhạc để lời thơ và 
giai điệu cùng nhau lan tỏa, nâng đỡ, 
cộng hưởng tạo nên tác phẩm có chất 
lượng về nội dung và nghệ thuật.

Sự gặp gỡ đầy đồng điệu trong 
cảm xúc và tài năng nghệ thuật giữa 
nhà điêu khắc Phan Đình Tiến và nhạc 
sĩ Lê Đức Trí đã kết tinh nên một tác 
phẩm âm nhạc sâu lắng mang tên 
“Chiều Nhật Lệ”. Ca khúc còn ghi dấu 
ấn đặc biệt cho âm nhạc tỉnh nhà khi 
vinh dự được trao giải B Liên hoan Âm 
nhạc toàn quốc, tổ chức tại tỉnh Ninh 
Bình vào cuối năm 2024. Đây không 
chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ 
lực sáng tạo của hai nghệ sĩ mà còn 
là minh chứng cho sự kết hợp hài hòa 
giữa thi ca và âm nhạc, giữa cảm xúc 
ngôn từ và thanh âm, giai điệu.

Theo tác giả Phan Đình Tiến, không 
phải bài thơ nào được phổ nhạc cũng 
là thơ đặc sắc, mà điều quan trọng 
chính là ở cái duyên giữa người làm 
thơ và người viết nhạc. Khi có sự đồng 
điệu trong tâm hồn, người nhạc sĩ sẽ 
cảm nhận được chất thơ một cách sâu 
sắc để từ cảm xúc chuyển hóa thành 
cảm hứng trong sáng tạo nghệ thuật. 
Thực tế cho thấy, có những bài thơ tuy 
không nổi bật về mặt nghệ thuật ngôn 
từ hay chiều sâu tư tưởng, nhưng nhạc 
sĩ có sự đồng điệu trong cảm nhận thì 
vẫn “chắp cánh” để trở thành ca khúc 
hay, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời 
sống âm nhạc.

NHẬT VĂN

Nhà điêu khắc Phan Đình Tiến luôn nhận mình là “người ngoại đạo” 
trong thơ ca, là “nghĩ gì viết đó” nhưng tên tuổi anh đã được khẳng định 
bằng việc có tác phẩm được chọn in trong Tuyển tập 700 năm Thơ Huế 
cùng nhiều tên tuổi lớn của thi đàn Việt Nam. Anh còn được tham dự Hội 
nghị những người sáng tác trẻ (năm 2000) do Hội Nhà văn Việt Nam tổ 
chức với tư cách là tác giả thơ và có nhiều tác phẩm được đăng trên các 
tạp chí chuyên ngành, trong các tuyển tập, văn thơ của tỉnh và hội văn học 
nghệ thuật.

Cảm xúcCảm xúc

Nhà điêu khắc Phan Đình Tiến (bên phải) và nhạc sĩ Lê Đức Trí trong một khuôn hình  - Ảnh: N.VĂN

Tác phẩm “Chiều Nhật Lệ” là sự kết hợp hài hòa 
giữa thơ và âm nhạc - Ảnh: N.VĂN

“Chiều Nhật Lệ”“Chiều Nhật Lệ”

Dệt những mùa vàng nơi biên giới
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Cuối phốCuối phố
ĐĐầu làng...ầu làng...

Gia đình - Xã hội

- Mấy hôm nay, tôi đi chợ mà không 
biết nên mua gì bà ơi, chuyện ăn uống 
hằng ngày thật đau đầu.

- Tôi cũng vậy, các con nhà tôi thích 
ăn thịt lợn, nhưng đợt này lợn đang có 
dịch. Ra chợ, các cô hàng thịt gọi mời 
nhưng tôi “né” luôn. Chắc chuyển qua 
ăn thịt gà, cá, rau củ quả cho lành. 

- Nói lành chứ rau củ cũng phun 
thuốc trừ sâu, chẳng biết đường nào 
mà lần cả bà à…

- Thì cũng phải ăn thôi, nên chọn 

mua những nơi bảo đảm, đừng mua 
bừa! Mà nói mua bừa, tôi lại thấy nhiều 
người vẫn chủ quan quá! Đợt này đang 
có dịch tả lợn châu Phi và xuất hiện 
viêm da nổi cục trên trâu bò... Mặc dù 
chưa có trường hợp tử vong liên quan 
đến liên cầu lợn, nhưng nguy cơ bùng 
phát dịch tả lợn châu Phi đang phức 
tạp. Một số nơi, người dân còn vô ý thức 
vứt xác lợn chết trôi sông gây ô nhiễm 
môi trường… Trước nguy cơ dịch bệnh 
ở lợn, chính quyền địa phương, cơ quan 

chuyên môn đã tuyên truyền, khuyến 
cáo người dân không nên mua thịt trôi 
nổi, không rõ nguồn gốc. Nhưng tôi 
thấy nhiều người dân vẫn hồn nhiên 
mua thịt ở những điểm bán hàng rong.

- Nhà tôi không bao giờ mua thịt ở 
những điểm bán rong đó. Họ rao bán là 
“lợn nhà” nhưng ai kiểm chứng, có giấy 
tờ gì đâu?  

- Chủ quan, xem thường tính mạng, 
mua bừa, ăn bừa là nguyên nhân tự 
làm mình nhiễm bệnh. Trong thời điểm 

dịch bệnh ở lợn đang xảy ra, chúng ta 
càng nên cẩn trọng hơn trong việc lựa 
chọn nguồn thực phẩm. Dịch bệnh 
không trừ một ai và sự chủ quan có 
thể đổi bằng sức khỏe, tính mạng. 
Đừng chủ quan mà mua rẻ, mua bừa, 
ăn bừa...

- Cũng mong rằng, các cơ quan chức 
năng sẽ kiểm soát được dịch bệnh ở lợn, 
có biện pháp tiêu hủy kịp thời... nhằm 
bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng.

MINH TUYẾT

Đừng mua bừa, ăn bừa!

Sẻ chia thầm lặng
Tháng nào ông cũng gửi đến Làng 

trẻ em SOS Đồng Hới 1 tạ gạo, đều 
đặn như thế đã mấy năm nay. Nhưng 
tuyệt nhiên, không một ai trong làng 
biết về ông, thậm chí đến cả cái tên. 
Người duy nhất nắm được thông tin 
về ông là anh Nguyễn Ngọc Ninh, 
Giám đốc làng trẻ em SOS nhưng 
cũng chỉ vẻn vẹn một số điện thoại. 
Không một dòng nhắn gửi nhưng ai 
cũng hiểu điều ông mong muốn là 
được thấy những đứa trẻ trong làng 
luôn sống trong no ấm, đủ đầy. “Đã 
nhiều lần tôi gặng hỏi tên tuổi, địa chỉ 
để gửi lời cảm ơn, nhưng ông chỉ lắc 
đầu, mỉm cười. Ông bảo, việc làm này 
xuất phát từ tâm, không muốn ai biết, 
cũng không mong được đền đáp. Chỉ 
cần biết rằng, sự quan tâm, sẻ chia của 
ông đã góp phần giúp ích cho làng 
là ông vui rồi”, anh Ninh chia sẻ. Tấm 
lòng lặng thầm, bền bỉ của ông đã trở 
thành câu chuyện truyền miệng cảm 
động trong làng. Và đến giờ, khi từng 
bao gạo được chuyển đến làng, mọi 
người vẫn chưa thôi thắc mắc về nhà 
hảo tâm giấu tên ấy.

Không sẻ chia bằng vật chất như 
nhà hảo tâm giấu tên nọ, món quà mà 
anh Nguyễn Văn Tuyến (SN 1983) hiện 
đang công tác tại Ban Tuyên giáo và 
Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị mang đến 
cho trẻ em ở làng là những bài học về 
tinh thần kiên cường, sự tự tin và bản 
lĩnh qua từng đòn thế võ thuật.

Tình cờ trong một lần đến thăm 
làng, lắng nghe câu chuyện của những 

đứa trẻ ở đây, anh Tuyến chợt nảy ra 
ý định làm một việc gì ý nghĩa để góp 
phần bù đắp thiệt thòi cho các em. 
Thế là tháng 2/2023, anh quyết định 
thành lập câu lạc bộ (CLB) Vovinam 
miễn phí tại làng. Từ đó, sân làng trở 
thành võ đường để CLB tập luyện. 
Anh Tuyến đã biến tình yêu võ thuật 
của mình thành những bài học về sự 
kiên trì, lòng quyết tâm và truyền cho 
các em sự tự tin, vượt khó. Bất kể ngày 
nắng hay ngày mưa, anh vẫn đều đặn 
lên lớp. Sự hết mình, tận tụy của anh 
đã dần xóa đi những nhút nhát, e dè 
trong mỗi đứa trẻ, để nhờ đó, các em 
gạt bỏ mặc cảm về hoàn cảnh, mạnh 
mẽ vươn lên.

Nhờ sự tận 
tâm của anh 
Tuyến, CLB đã 
gặt hái không 
ít “trái ngọt”. 
Chỉ sau 6 
tháng thành 
lập, lần đầu 
tiên tham gia 
Liên hoan các 
CLB Vovinam 
toàn tỉnh 
năm 2023, 
các võ sinh 
của làng 
đã xuất sắc 
mang về 
3 huy chương vàng 
(HVC), 2 huy chương bạc (HCB) và 4 
huy chương đồng (HCĐ). Một năm 
sau, tại Giải vô địch Vovinam các CLB 

toàn tỉnh, CLB đã đạt thành tích rực rỡ 
với 4 HCV, 7 HCB, 7 HCĐ và đứng thứ 
ba toàn đoàn. Đặc biệt, em Hồ Thành 
Đô, võ sinh xuất sắc của CLB liên tục 
đoạt HCB tại Giải vô địch Vovinam khu 
vực miền Trung - Tây Nguyên năm 
2024 và 2025. “Tôi mong, qua việc học 
võ, các em học được cách tự vệ và có 
niềm tin vào bản thân để đứng vững 
trước cuộc đời nhiều sóng gió. Giúp 
được các em, dù là một phần nhỏ thôi 
cũng là niềm vui và động lực để tôi 
tiếp tục gắn bó với Vovinam theo cách 
ý nghĩa nhất”, anh Tuyến bộc bạch.

Trao hy vọng
Tối mùa hè, trong căn nhà nhỏ ở 

Làng trẻ em SOS 
Đồng Hới, H.G.H., 
học sinh lớp 4, 
một trong những 
đứa trẻ có hoàn 
cảnh đặc biệt của 
làng đang miệt 
mài giải toán. Cạnh 
đó, em Nguyễn 
Hoàng Bình, cô học 
trò lớp 11 chuyên 
Sinh, Trường THPT 
chuyên Võ Nguyên 
Giáp đang nhẹ 
nhàng giảng lại 
từng phép tính với 
ánh mắt đầy kiên 
nhẫn. Từ đầu tháng 
1/2025 đến nay, đều 

đặn mỗi tối thứ Hai và thứ Năm hằng 
tuần, Bình gác lại bài vở, việc cá nhân 

để đến làng dạy học cho H. Có hôm 
mưa dầm, có hôm gió lạnh, Bình vẫn 
nhẫn nại, không bỏ buổi dạy nào. “Em 
vui lắm vì so với lúc trước, H. tiến bộ rất 
nhiều, không chỉ tiếp thu bài nhanh 
hơn mà ý thức học tập cũng cải thiện 
rõ rệt”, Bình tâm sự, ánh mắt lấp lánh 
niềm vui.

Cô học trò cần mẫn, tâm huyết ấy 
chỉ là 1 trong gần 50 TNV của nhóm 
phụ đạo Trường THPT chuyên Võ 
Nguyên Giáp đang âm thầm “gieo 
chữ” tại đây. Cô giáo Phan Thị Xuân 
Hiền, Bí thư Đoàn trường cho biết: 
Hoạt động bền bỉ hơn 10 năm nay, 
nhóm không chỉ dạy kiến thức mà 
còn thắp lên niềm tin cho các em nhỏ 
ở làng. Những thầy, cô giáo đặc biệt 
ấy đã dùng kiến thức, sự kiên trì và cả 
tình thương, nhiệt huyết của mình để 
giúp trẻ làng tự tin hơn mỗi ngày đến 
trường. Với các em, không phải những 
lời tán thưởng, ngợi khen mà chính sự 
tiến bộ mỗi ngày của các học sinh nhỏ 
mới là phần thưởng đáng quý nhất, 
tiếp thêm động lực cho các em tiếp 
tục gắn bó với làng.

Chọn cách sống đẹp-trao đi mà 
không cần nhận lại, các TNV đến với 
Làng trẻ em SOS Đồng Hới mang theo 
niềm tin, hy vọng và ngọn lửa ấm áp 
từ tâm để làm dịu vơi những mất mát, 
thiệt thòi của bao em nhỏ kém may 
mắn. Bằng tình yêu thương, lòng trắc 
ẩn, họ đã viết nên những câu chuyện 
đẹp, giàu sức lan tỏa giữa cuộc sống 
vốn hối hả, xô bồ thời hiện đại. 

 TÂM AN

“Khó mà nói hết được bằng lời sự biết ơn, tri ân sâu sắc của chúng 
tôi đối với các TNV đến với làng. 
Sự tận tâm, trách nhiệm của họ 
đã giúp các cháu nhỏ ở đây vượt 
qua mặc cảm, sống tự tin và 
mạnh mẽ hơn. Chính họ đã và 
đang chung tay với chúng tôi xây dựng một mái ấm đủ đầy, ấm áp 
hơn cho những đứa trẻ thiệt thòi, kém may mắn”, Giám đốc Làng 
trẻ em SOS Đồng Hới Nguyễn 
Ngọc Ninh bày tỏ.

Có một nơi, nỗi đau, sự thiệt 
thòi được xoa dịu bằng những 
yêu thương vô điều kiện. Nơi ấy, 
những đứa trẻ mang trong mình 
từng mảnh vỡ của số phận tìm 
thấy một mái ấm dù không trọn 
vẹn nhưng đủ đầy yêu thương. 
Là mái nhà chung của những đứa 
trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, Làng 
trẻ em SOS Đồng Hới đã đón nhận 
“lửa ấm” của biết bao tấm lòng 
để thắp lên niềm tin, hy vọng về 
những điều tốt đẹp còn hiện hữu. 
Họ là những tình nguyện viên 
(TNV) đang lặng thầm “gieo” yêu 
thương, lan tỏa nghĩa cử nhân 
văn tại ngôi làng đặc biệt ấy.Trao gửi tin yêu!

Anh Nguyễn Văn Tuyến truyền tình yêu võ thuật của mình Anh Nguyễn Văn Tuyến truyền tình yêu võ thuật của mình 
cho các em nhỏ Làng trẻ em SOS Đồng Hới  - cho các em nhỏ Làng trẻ em SOS Đồng Hới  - Ảnh:Ảnh: T.A T.A
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Bị tai nạn giao thông 
nghiêm trọng, bệnh nhân 
Nguyễn Thị H., phường Ba 

Đồn cần lượng máu lớn để cấp cứu. 
Tuy nhiên vào thời điểm cuối tháng 
7/2025, Ngân hàng máu Bệnh viện 
HNVN-CBĐH chỉ còn khoảng 10% 
lượng máu dự trữ, gia đình phải huy 
động nhiều người thân, bạn bè hiến 
máu.

Còn tại khoa Nhi, các bệnh nhân 
cần truyền máu cũng đang mỏi 
mòn chờ đợi. Hai chị em Nguyễn 
Võ T.V., Nguyễn Anh Đ.L., xã Trường 
Phú, bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh 
đã chờ đợi rất nhiều ngày. Cùng 
với đó là các bệnh nhân chạy thận 
nhân tạo từ tuyến dưới chuyển lên, 
sức khỏe giảm sút nghiêm trọng vì 
chưa được truyền máu… Tất cả tạo 
nên một thực trạng đáng lo ngại 
về tình trạng khan hiếm máu đang 
bao trùm bệnh viện, đòi hỏi sự vào 
cuộc khẩn trương, trách nhiệm của 
cộng đồng, các tổ chức đoàn thể và 
từng cá nhân nhằm  chia sẻ, chung 
tay khắc phục khó khăn, cứu lấy sự 
sống cho người bệnh.

Bác sĩ Trần Thị Bảo Yến, Phó 
trưởng khoa Sinh hóa - Huyết học - 
Truyền máu, cho biết: Hiện tại, dù đã 
rất cố gắng huy động, nhưng lượng 
máu dự trữ tại ngân hàng máu Bệnh 

viện HNVN-CBĐH chỉ khoảng 15% 
so với nhu cầu thực tế. Không chỉ 
thiếu máu hiếm, mà các nhóm máu 
phổ biến cũng thiếu trầm trọng, 
ảnh hưởng lớn đến việc điều trị cho 
bệnh nhân, đặc biệt là các trường 
hợp cấp cứu.  

Nguyên nhân của tình trạng này 
là do nhu cầu sử dụng máu đang 
tăng cao bởi số lượng bệnh nhân 
tan máu bẩm sinh, thiếu máu tán 
huyết cần thường xuyên được 
truyền máu. Các chấn thương sản 
khoa, cấp cứu... cũng đòi hỏi lượng 
máu lớn. Trong khi đó, nguồn cung 
máu vẫn còn những hạn chế nhất 
định do tâm lý lo lắng của một số 
người về việc hiến máu sẽ có hại 
cho sức khỏe, có những người 
mong muốn hiến máu nhưng chưa 
tiếp cận đúng địa chỉ... Những bệnh 
viện lớn thường hỗ trợ Bệnh viện 
HNVN-CBĐH về nguồn máu cũng 
đang trong tình trạng rất khó khăn, 
không thể chia sẻ như trước đây.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc 
Quảng Trị cũng đang trong tình 
trạng tương tự bởi nguồn máu 
chính được cấp từ Bệnh viện HNVN 
- CBĐH. Bác sĩ Trần Thanh Tình, 
Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích 
cực và Chống độc, phụ trách Đơn 
nguyên Thận nhân tạo cho biết, 

hơn một tháng qua, bệnh viện thiếu 
máu nghiêm trọng. Các bệnh nhân 
cần truyền máu phải chuyển tuyến 
lên Bệnh viện HNVN-CBĐH, bệnh 
nhân cấp cứu thì huy động ngân 
hàng máu sống để kịp thời giành 
lại sự sống trong những thời khắc 
quyết định.

Và trong số hơn 60 bệnh nhân 
chạy thận nhân tạo tại đây, có 
những bệnh nhân điều kiện kinh 
tế rất khó khăn, sức khỏe hạn chế, 
phải thường xuyên chuyển viện để 
truyền máu, rất vất vả và ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến quá trình điều 
trị. “Chúng tôi rất mong nguồn máu 
được bổ sung kịp thời để yên tâm 
điều trị cho bệnh nhân, đồng thời 
mong muốn có thêm các chương 
trình hiến máu tình nguyện được 
tổ chức thường xuyên, bền vững 
tại địa phương để hỗ trợ bệnh viện 
trong giai đoạn khó khăn này”, bác 
sĩ Tình chia sẻ.

Đây cũng là mong muốn của các 
bệnh viện và bệnh nhân, khi nguồn 
máu không chỉ là yếu tố sống còn 
trong điều trị mà còn là biểu hiện 
sống động của tinh thần nhân ái, 
sẻ chia trong cộng đồng. Để không 
còn những ánh mắt mỏi mòn chờ 
đợi từng đơn vị máu, để các y, bác 
sĩ không còn phải trăn trở giữa ranh 

giới sống - chết của người bệnh vì 
thiếu nguồn máu điều trị, rất cần sự 
chung tay của toàn xã hội trong việc 
duy trì, phát triển phong trào hiến 
máu tình nguyện một cách thường 
xuyên, bền vững.

“Chúng tôi rất mong nhận được 
sự phối hợp tích cực từ các cơ quan, 
đoàn thể, chính quyền địa phương 
và từng cá nhân trong việc vận 
động, duy trì nguồn máu hiến tặng, 
góp phần bảo đảm đủ máu phục 
vụ công tác cấp cứu và điều trị cho 
người bệnh kịp thời, hiệu quả. Thực 
tế thời gian qua, trong nhiều trường 
hợp cấp cứu khẩn cấp, bệnh viện đã 
phải phát đi lời kêu gọi và rất may 
mắn nhận được sự tiếp sức kịp thời 
từ cộng đồng, đặc biệt là chính đội 
ngũ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện, 
những người đủ điều kiện sức khỏe 
đều sẵn sàng hiến máu tại chỗ để 
giành lại sự sống cho bệnh nhân”, 
bác sĩ Trần Thị Bảo Yến cho biết 
thêm.

“Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy 
vọng”, hiến máu là nghĩa cử cao 
đẹp thể hiện tinh thần tương thân 
tương ái, được nhiều người hưởng 
ứng. Chị Đỗ Thị Linh Diệu, phường 
Bắc Gianh, chia sẻ: “Khi tình cờ biết 
được thông tin có người cần máu, 
dù đây là lần đầu tiên tham gia hiến 
máu nên rất hồi hộp nhưng tôi cũng 
cố gắng để có thể giúp người bệnh 
qua cơn nguy kịch”. Mong rằng thời 
gian tới, không chỉ riêng ngành 
y tế, các bệnh viện, mà cả cộng 
đồng, mỗi tổ chức, mỗi người dân 
đều có thể góp phần thay đổi bức 
tranh đáng lo ngại ấy bằng những 
việc làm cụ thể như tham gia hiến 
máu, vận động người khác cùng 
hiến máu, hoặc đơn giản là chia sẻ 
thông tin để nhiều người cùng biết 
và hành động. “Một giọt máu cho 
đi, một cuộc đời ở lại”, thông điệp 
này cần được lan tỏa rộng rãi hơn 
để góp phần giữ lại sự sống cho 
những người đang mòn mỏi chờ 
máu, tiếp thêm hy vọng cho nhiều 
bệnh nhân.

NGỌC MAI

Người dân tham 
gia hiến máu tình 
nguyện tại Ngân 
hàng máu, Bệnh viện 
hữu nghị Việt Nam-
Cuba Đồng Hới 
- Ảnh: N.M

Cần “tiếp sức” 
cho ngân hàng máu
Gần hai tháng qua, Ngân hàng máu, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới (HNVN-CBĐH) đang đối 
mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn máu nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động điều trị và tính mạng, 
sức khỏe của bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân cần truyền máu mỏi mòn chờ đợi, các ca cấp cứu phải huy động 
nguồn máu từ người thân, y bác sĩ, nhân viên bệnh viện hiến máu. Để duy trì nguồn máu ổn định, đáp ứng 
nhu cầu cấp cứu và điều trị, rất cần sự vào cuộc tích cực, thường xuyên của các cơ quan, đoàn thể địa phương, 
các tổ chức xã hội và từng cá nhân trong việc vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện.
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Những sự kiện nổi bật trong tuần

Với tinh thần trách nhiệm cao của 
các cấp, ngành, doanh nghiệp và các 
câu lạc bộ (CLB) thể thao, nhiều hoạt 
động thể thao dành cho thiếu nhi đã 
được tổ chức sôi nổi, rộng khắp trong 
dịp hè 2025. Thông qua việc tổ chức 
giải thể thao trong tỉnh, thành lập 
đội tuyển đi thi đấu trên toàn quốc đã 
tạo thêm sân chơi bổ ích, là cơ hội để 
thiếu nhi giao lưu, tranh tài và phát 
triển năng khiếu, đồng thời góp phần 
ươm mầm và chắp cánh cho tài năng 
trẻ Quảng Trị vươn tới đấu trường 
chuyên nghiệp.

“Tiếp lửa” đam mê
Vừa qua, tại giải Khiêu vũ thể thao 

và đồng diễn Dân vũ - Zumba Fitness - 
Nhảy hiện đại - Aerobic Fitness - Shuffle 
Dance tỉnh Quảng Trị mở rộng năm 
2025, trên nền nhạc sôi động cùng 
những bộ trang phục rực rỡ, đa sắc 
màu, rất nhiều VĐV thiếu niên, nhi đồng 
Quảng Trị đã tự tin thể hiện tài năng, 
bản lĩnh qua từng nội dung thi đấu. “Em 
và các thành viên trong CLB năng khiếu 
Mầm Xanh (phường Nam Đông Hà) có 
rất nhiều niềm vui khi tham gia giải đấu 
này. Đây là một sân chơi hấp dẫn khi 
chúng em vừa trực tiếp cảm nhận bầu 
không khí tranh tài sôi động, vừa tích lũy 
được nhiều kinh nghiệm cho hành trình 
theo đuổi đam mê phía trước. Bên cạnh 
đó, em còn có dịp giao lưu, kết bạn với 
các bạn đồng trang lứa, nhận được sự 
quan tâm sâu sắc của ngành Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) cùng 
các huấn luyện viên và sự cổ vũ nhiệt 
tình của người dân”, VĐV Lê Nguyễn 
Khánh Chi cho hay. Đây cũng là một giải 
đấu thành công của Khánh Chi khi em 
giành được 1 huy chương vàng (HCV), 
4 huy chương bạc (HCB), 1 huy chương 
đồng (HCĐ).

Từ đầu mùa hè đến nay, nhiều lớp 
dạy và bồi dưỡng năng khiếu cùng các 

giải đấu được 
tổ chức theo 
hình thức xã 
hội hóa dành 
cho trẻ em đã 
được tổ chức . 
Qua đó, thiếu 
nhi có thể 
lựa chọn cho 
mình ít nhất 
một môn thể 
thao phù hợp 
để rèn luyện 
sức khỏe, vui 
chơi, giải trí, 
từ đó trang bị 
thêm nhiều 
kiến thức, kỹ 
năng sống 
bổ ích. Anh Nguyễn Trung Kiên, Phó 
Trưởng Ban tổ chức giải Cờ vua tranh 
cúp các CLB Đồng Hới mở rộng năm 
2025 cho biết: “Giải đấu năm nay có 
sự tham gia của hơn 400 VĐV đến từ 
25 CLB cờ vua ở Quảng Trị và một số 
tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Trong 
đó, đối tượng được chúng tôi đặc biệt 
quan tâm là trẻ em, với mục tiêu tạo 
môi trường thuận lợi cho các em giữ 

vững niềm đam 
mê, nâng cao trình 
độ và bản lĩnh thi 
đấu; đồng thời tìm 
kiếm, phát hiện các 
tài năng trẻ cho thể 
thao thành tích cao 
Quảng Trị”. Việc 
tổ chức đa dạng 
sân chơi thể thao 
đã mang lại niềm 
vui, sự hứng thú 
và “tiếp lửa” cho 
các VĐV trẻ tự tin 
tỏa sáng ở các 
giải thể thao khu 
vực miền Trung 
– Tây Nguyên và 
quốc gia.

Niềm vui chiến thắng
Những đợt cọ xát từ các giải đấu có 

chất lượng trong tỉnh, cùng sự quan 
tâm đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu có 
chiều sâu từ các trung tâm, CLB thể thao 
là bàn đạp cho các VĐV trẻ Quảng Trị 
thử sức, tranh tài tại các giải thể thao ở 
khu vực miền Trung và toàn quốc. Theo 
anh Nguyễn Ngọc Linh, Chủ nhiệm 
CLB bóng bàn Đức Linh (phường Đồng 

Thuận), mùa hè này, CLB tham gia giải 
Bóng bàn thiếu niên nhi đồng tỉnh, đoạt 
2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ. Thành tích này đã 
tạo tiền đề vững chắc để các em tự tin 
tham gia giải Bóng bàn Đà Nẵng Super 
Kids năm 2025 và đoạt 1 HCV, 1 HCB, 1 
HCĐ. VĐV Trần Khánh Nam, thành viên 
CLB bóng bàn Đức Linh vui vẻ nói: “Thời 
gian qua, em tham gia nhiều giải bóng 
bàn ở trong, ngoài tỉnh và tận hưởng 
được nhiều niềm vui chiến thắng, trong 
đó, đáng nhớ là thành tích đoạt 1 HCV 
nội dung đơn nam U7-9 tại giải Bóng 
bàn Đà Nẵng Super Kids. Em sẽ cố gắng 
tập luyện chăm chỉ hơn nữa để có thêm 
thành tích mới gắn với niềm đam mê 
bóng bàn của mình”.

Để tạo sự hứng khởi và động lực 
cho thiếu nhi hăng say tập luyện thể 
thao, nhiều CLB thể thao thường xuyên 
đổi mới về phương pháp huấn luyện, 
đào tạo và bố trí kinh phí để đưa VĐV 
đi thi đấu ngoại tỉnh. Tất cả nhằm tạo 
cho các em tinh thần thoải mái và khát 
vọng chiến thắng để được vinh danh. 
Điển hình như tại CLB Cờ vua Đông Lễ 
(phường Nam Đông Hà), trong dịp hè 
2025, các VĐV trẻ tham gia thi đấu và 
đoạt 2 HCV, 1 HCĐ tại giải vô địch Cờ vua 
trẻ quốc gia năm 2025; 1 HCV, 3 HCB, 1 
HCĐ tại giải Cờ vua Kỳ Vương xứ Huế 
năm 2025. VĐV Trần Hà Ngọc An, thành 
viên CLB Cờ vua Đông Lễ chia sẻ: “Để thi 
đấu tốt cờ vua, ngoài việc sở hữu các tố 
chất, phong thái thi đấu điềm đạm và 
tập trung, các VĐV còn cần phải tham 
gia nhiều giải đấu để đánh giá đúng 
năng lực bản thân và học hỏi thêm. Bản 
thân em được tham gia các giải đấu ở 
Quảng Trị, qua đó, tích lũy kinh nghiệm 
trong thi đấu thực chiến và nâng cao 
thành tích trong các giải đấu ngoại tỉnh. 
Thành tích đoạt 2 HCV, 1 HCĐ tại giải vô 
địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2025 giúp 
em tự tin trong những đấu trường lớn 
hơn, tiếp tục phấn đấu vì vinh quang 
thể thao”. MINH ĐỨC                                

Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Phan 
Văn Hóa cho biết: “Hoạt động 
thể thao cho thiếu nhi luôn được 
ngành VH,TT&DL, các địa phương, 
đơn vị, doanh nghiệp và người 
dân đặc biệt quan tâm. Qua đó tạo 
ra nhiều cơ hội tốt cho thế hệ trẻ 
nâng cao sức khỏe, phát triển năng 
khiếu thể thao và chinh phục được 
nhiều cúp, huy chương; đồng thời 
phát hiện, tuyển chọn VĐV xuất sắc 
bổ sung cho các đội tuyển thể thao 
thành tích cao Quảng Trị”.

Sôi nổi sân chơi thể thao hè 
dành cho thiếu nhi

Anh Nguyễn Ngọc Linh và các thành viên CLB bóng bàn Đức Linh với niềm vui thi đấu thành công 
tại giải Bóng bàn Đà Nẵng Super Kids  - Ảnh: N.L

Tuần này, từ ngày 4 đến ngày 
9/8/2025, trên địa bàn tỉnh diễn ra 
một số sự kiện nổi bật:

- Ngày 4/8, đoàn công tác của Ủy 
ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) 
do Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc 
gia Trịnh Đức Hải làm trưởng đoàn đã 
có buổi làm việc tại Cửa khẩu quốc tế 
Lao Bảo.

Tỉnh Quảng Trị đề nghị Ủy ban Biên 
giới quốc gia, Bộ Ngoại giao sớm tổ 
chức làm việc với phía Lào để nghiên 
cứu nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Cửa khẩu 
Densavan, bảo đảm sự tương xứng với 
Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo; kiến nghị 
trung ương quan tâm bố trí nguồn vốn 
đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống kho bãi, 
dịch vụ logistics hiện đại, biến cửa khẩu 

thành trung tâm trung chuyển 
hàng hóa...

- Từ ngày 4-7/8, dưới sự chủ trì của Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê 
Ngọc Quang; Ủy viên dự khuyết Trung 
ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy Nguyễn Long Hải; Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn 
Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh Trần Phong, Thường 
trực Tỉnh ủy đã tổ chức các phiên họp 
để duyệt đại hội các đảng bộ trực thuộc 
Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thường trực Tỉnh ủy và Tổ chỉ đạo đại 
hội đánh giá, công tác chuẩn bị đại hội 
Đảng bộ các xã, nhiệm kỳ 2025 - 2030, 
đặc biệt là văn kiện được chuẩn bị công 
phu, đúng quy trình, bám sát hướng 

dẫn của cấp trên, phát huy được trí tuệ 
của cấp ủy, các ban, ngành, đoàn thể, 
cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tại các 
phiên họp, Ban Thường vụ Đảng ủy các 
xã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường 
trực Tỉnh ủy, Tổ chỉ đạo đại hội để bổ 
sung, hoàn thiện văn kiện đại hội cũng 
như các mặt công tác chuẩn bị nhằm tổ 
chức đại hội thành công tốt đẹp.

- Chiều 6/8, UBND tỉnh tổ chức phiên 
họp thường kỳ tháng 7. Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong 
và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 
phiên họp.

Sau khi thực hiện mô hình chính 
quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của 
bộ máy chính quyền cơ bản vận hành 
thông suốt, hiệu quả; kinh tế - xã hội tiếp 

tục khởi sắc với nhiều chỉ số tăng trưởng 
ấn tượng; công tác an sinh xã hội được 
quan tâm, đời sống Nhân dân từng 
bước được cải thiện. 

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các xã, 
phường, đặc khu cần tổ chức thực hiện 
nghiêm túc Kết luận của Bộ Chính trị về 
tổ chức hoạt động mô hình chính quyền 
địa phương 2 cấp, bảo đảm hiệu quả, 
thông suốt; rà soát, giải quyết dứt điểm 
các thủ tục hành chính tồn đọng, không 
để ảnh hưởng đến quyền lợi người dân, 
doanh nghiệp; đẩy nhanh giải ngân vốn 
đầu tư công, đặc biệt đối với các dự án 
trọng điểm…

TH.HẢI (tổng hợp)
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Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 
218/2025/NĐ-CP ngày 5/8/2025 quy 
định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Theo đó, vi 
phạm quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự bị 
phạt đến 30 triệu đồng.

Nghị định 218/2025/NĐ-CP quy định về hành 
vi vi phạm hành chính; hành vi vi phạm hành 
chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành 
chính đang thực hiện; hình thức xử phạt, mức 
xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với 
từng hành vi vi phạm hành chính; đối tượng bị 
xử phạt; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền 
cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền 
lập biên bản đối với vi phạm hành chính; việc 
thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành 
chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong 
lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Mức phạt tối đa 
là 75 triệu đồng đối với cá nhân, 150 triệu đồng 
đối với tổ chức.

Nghị định quy định cụ thể các hành vi và mức 
phạt vi phạm quy định về đăng ký nghĩa vụ 
quân sự. Theo đó, phạt cảnh cáo đối với hành 
vi không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối 
với công dân nam đủ 17 tuổi trong năm thuộc 
diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự. Trường 
hợp tái phạm sẽ bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng. 
Mức phạt từ 8-10 triệu đồng cũng áp dụng đối 

với một trong các hành vi sau: Không thực hiện 
đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị theo quy 
định; không đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung 
khi có sự thay đổi về chức vụ công tác, trình độ 
học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức 
khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa 
vụ quân sự theo quy định.

Hành vi báo cáo không đầy đủ số lượng quân 
nhân dự bị và công dân nam trong độ tuổi thực 
hiện nghĩa vụ quân sự ở cơ quan, tổ chức mình 
theo quy định thì bị phạt tiền từ 10-15 triệu 
đồng. Nếu báo cáo không chính xác thì mức 
phạt là 15-20 triệu đồng. Trường hợp không 
báo cáo thì mức phạt là 20-30 triệu đồng.

Nghị định quy định phạt tiền từ 3-5 triệu 
đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời 
gian hoặc địa điểm tập trung sơ tuyển ghi trong 
quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe thực hiện 
nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi sơ tuyển sức 
khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của 
cấp có thẩm quyền mà không có lý do chính 
đáng. Phạt tiền từ 15-20 triệu đồng đối với 
hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa 
điểm khám sức khỏe ghi trong quyết định gọi 
khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, quyết định 
gọi khám sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an 
nhân dân của cấp có thẩm quyền mà không có 
lý do chính đáng. Người được khám sức khỏe 

có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân 
loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa 
vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia Công an nhân 
dân thì bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng.

Hành vi đưa hoặc nhận tiền, tài sản, hoặc lợi 
ích vật chất khác trị giá đến dưới 2 triệu đồng 
cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác 
để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của 
người được kiểm tra hoặc người được khám sức 
khỏe nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe nghĩa 
vụ tham gia Công an nhân dân nhằm trốn tránh 
nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an 
nhân dân cũng bị phạt từ 30-40 triệu đồng.

Mức phạt 50-75 triệu đồng được áp dụng 
đối với hành vi không chấp hành quyết định 
gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, 
nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; không 
chấp hành quyết định gọi nhập ngũ; quyết định 
gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân 
dân. Đối với hành vi mặc quân phục, mua, bán 
trái phép quân phục có mức phạt cao nhất lên 
đến 75 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định cụ thể hành vi và 
mức phạt vi phạm quy định về chữ ký số, chứng 
thư chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 
chuyên dùng công vụ chưa đến mức truy cứu 
trách nhiệm hình sự.

(Theo Chinhphu.vn)

Vi phạm quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự 
bị phạt đến 30 triệu đồng

VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH MỚI
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Giá: 5.800 đồng

Tòa soạn và Trị sự: Đường Trần Quang Khải, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Tổng Biên tập: VÕ NGUYÊN THỦY. Giấy phép xuất bản số 984/GP-BTTTT cấp ngày 30/6/2011 và Giấy phép  
bổ sung số 678/GP-BTTTT cấp ngày 7/12/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông. In tại Công ty Cổ phần In Quảng Bình. Báo Quảng Trị xuất bản vào các ngày từ thứ hai đến chủ nhật hằng tuần.

Quảng TrịQuảng Trị

1. 
Toàn cảnh Đồng Hới

2. 
Chiều bay

3. 
Nhật Lệ xanh

muôn vẻmuôn vẻ
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-Ảnh: LƯƠNG SÁNG

Đồng Hới, trung tâm tỉnh lỵ mới 
đang phát triển từng ngày, 
trở thành điểm đến của du khách 
gần xa...

Đ


